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IKEA-SAMENSCHAKELDIENST  

09-11-2025 8e zondag van de herfst  

Thema: Eensamen 
 

Welkom  

Ontsteken van de aandachtkaars in een moment van stilte  

 

Bemoediging en openingsgebed (wij gaan staan)  

 

Tienerling: Onze hulp is in de naam van de Heer  

Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Tienerling: Die ons voor het licht gemaakt hebt, dat wij leven:  

Allen:  Spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam 

  ‘Ik zal er zijn’.   

 

Eerste lied: lied 13 uit: Opstaan!  

 

   

2. U bent de liefde, het licht van de wereld,  

ja zelfs het donker is licht door U. Refrein  

 

3. U bent de herder, U roept onze naam,  

ieder die antwoordt komt thuis bij U. Refrein  

 

4. U bent de wijnstok, geworteld in God,  

wij dragen vrucht als wij blijven in U. Refrein 
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Groet  

Voorganger: De Heer zij met jou!  

Gemeente: Ook met jou zij de Heer!  

(Hierna gaan we weer zitten) 

 

Introductie op de dienst  

 

Over de streep  

 

Zingen: lied 1 – Adem in ons – Taizé liederenboek  

 
 

 

Even delen in kleine groepjes  
 

Vraag: wanneer voel(de) je je wel eens eenzaam?  

 

Gebed  

 

Eeuwige en trouwe God, 

U hebt ons geschapen om samen te leven, 

niet als losse stenen, maar als levende mensen 

die elkaar nodig hebben. 

Toch kennen wij de stilte van eenzaamheid — 

de leegte van een huis, 

het gemis van een stem, 

het gevoel dat niemand echt ziet of hoort. 
Heer, wees nabij aan allen die zich alleen voelen. 

Raak hun hart aan met Uw nabijheid, 
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en zend mensen op hun weg die luisteren, 

die tijd maken, die vriendelijk zijn. 

Wij danken U voor de gave van vriendschap: 

voor mensen die ons kennen en toch van ons houden, 

die met ons lachen en ons dragen in verdriet. 

Zegen onze vriendschappen, Heer, 

dat zij bronnen van licht en hoop mogen zijn. 

Leer ons ook zelf die vriend te worden voor een ander — 

een teken van Uw liefde in een wereld die vaak koud is. 
Laat Uw Geest ons verbinden, 

dat niemand in Uw gemeente vergeten wordt, 

maar dat wij samen een huis van vriendschap mogen zijn, 

waar Uw liefde zichtbaar wordt. 

In Jezus’ naam, 

Amen. 

 

Het verhaal van vandaag: Sta op, Elia – 1 Koningen  19 – uit: Het 

hoogste woord  

     

Preekje  

 

Luisterlied: Alles komt goed - Jaap Reesema  

Toelichting vooraf  

 

Wat helpt bij eenzaamheid  

 

Waarom een briefje op je stoel?  

 

Zingen: lied 26 – uit: Alles wordt nieuw  
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2.  Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.                         

Liefde is hopen, is gaan langs het strand.                         

Liefde is amen, is wolken, is wind.                                 

Liefde is samen, is spelen als kind.                                   

 

3.  Liefde is zingen, is wit en is groen. 

Liefde is zacht is een kus in 't plantsoen. 

Liefde is leven, je ademt weer op. 

Liefde is geven, is leven met God. 

 

Mededelingen  

Inzamelingen: 1. Diakonie & Kerk 2. Doelcollecte 

 

Extra inzameling: de briefjes met goede ideeën   

 

Een aantal briefjes worden voorgelezen - Laurie  

 

Lichtjesritueel – onze tieners delen het licht uit  

 
Gebeden  

 

Stil gebed  

 

Onze Vader - liedboek 1006 
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Slotlied: Ik wens jou - Trinity. 

Volgorde: couplet 1, couplet 2, refrein, couplet 3, refrein,  

ik bescherm jou…, refrein 
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Zending en zegen:  

 
 

Als we de kerk verlaten: Never alone, 2 Brothers on the 4th floor.  

 

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee en limonade in de foyer! Actuele 

informatie is te vinden op: www.kerkincamminghaburen.nl  

http://www.kerkincamminghaburen.nl/

