
Orde van dienst de 4e Adventszondag    

VOORBEREIDING 

Welkom   

Ontsteken van de aandachtkaars in een moment van stilte  

Bemoediging en openingsgebed (wij gaan staan) 

Ouderling:  Onze hulp in de naam van de Heer 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Ouderling: Gelukkig wie zich aan U overgeeft in vol vertrouwen, o God. 

Allen:   U geeft vreugde in ons hart, 

  eenvoudig bij U, bewaard in ontferming     

  (gebed van frère Roger van Taizé) 

Psalm 19: 1, 3  

 



 

 
3: Volmaakt is 's Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 
 
Groet 
Voorganger: De Heer zij met jou!  

Gemeente:   Ook met jou zij de Heer!  

   (Hierna gaan we weer zitten) 



Het licht van Advent  

De 4e Adventskaars wordt aangestoken en we zingen het  kaarsenlied, couplet 4 

 

Bij de liturgische bloemschikking  

Gebed om ontferming    

Beantwoord met het zingen van Lied 463: 1, 5-8 

 

5: Regen uw gerechtigheid 
en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 
 



6: Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt! 
 
7: Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 
 
8: Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 
 
WOORD 

Met de kinderen: De gelukbezorger – Advents-en Kerstproject 

De kinderen gaan naar de nevendienst met het licht van de Paaskaars.  

Lezing:  Jesaja 45, 1-8 (uit NBG, 2004) 

Wij zingen: Lied 437  (in het Frysk) 

 

2: Jit, himel, jit mei rynske hân 
de dauwe oer dit toarstich lân. 
Jim wolken, brek, en rein en rein, 
bring ús de Heilân lang foarsein. 
 
3: Brek, ierde, út mei alle macht, 
klaai hichte_en lichte_yn foarjierspracht. 
Jou ús de suvere, blide blom, 
ûntspring oan de_ierde, Hear, en kom! 



4: Wêr bliuwe Jo, ús hoop en treast, 
dy’t wy ferwachtsje ’t aldermeast? 
Kom nei ús faaie ierdsk bestel, 
kom út jo hege himel del. 
 
5: O heldere stjer, o strieljend ljocht, 
fan withoefier, wylst elk jo sjocht, 
o sinne mei jo gouden gloed, 
ferdriuw de neare nacht foargoed. 
 
6: Wy binne yn ’e ban fan ’t kwea, 
en foar ús eagen stiet de dea. 
O kom, lied ús mei sterke hân 
ús út ’e nacht nei ’t heitelân. 
 
Evangelielezing: Mattheüs 1,18-25 (uit NBG, 2004) 

Wij zingen (acclamatie) Lied 339a   

 

Uitleg en verkondiging 

Muzikale meditatie 

ANTWOORD 



Wij zingen Lied 259 

 

2: Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 
 
3: Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 
 
4: Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 
 
Mededelingen 

 (De kinderen komen hierna terug) 

Inzamelingen: 1.Diakonie & Kerk 2. Doelcollecte 

(ieder dit dat wil kan een lichtje ontsteken aan de Paaskaars…) 



Gebeden 

Dankgebed en voorbeden  

Beantwoord met: Lied 368b 

 

Stil gebed  

Onze Vader  (gesproken) 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
in eeuwigheid.  
Amen 
 
Slotlied: Lied 460 

 



 

Refrein 

  

Refrein  



 

Refrein 

 

Refrein  

 



Refrein  

 

Zending en zegen 

  

 

 

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee en limonade in de foyer!  

Actuele informatie is te vinden op: www.kerkincamminghaburen.nl 

 


