
Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,
En dauw daal neer en geef het leven glans.
Lijster zing en wek in ons het lied
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.
Lang leve God, die ons de morgen geeft.
Leve die warme vlam, Gods eigen geest.
Leve de Zoon, die opstaat als de zon,
Zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.

Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
Waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.
‘t Harde leven stelt een vraag aan God,
Zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.
Lang leve God, zijn wereld lenen wij.
Leve de Geest, zij roept ook ons erbij.
Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan.
Hij zegent vredezoekers, leef ervan.

Opstaan, mensen, zet je feestmuts op,
Een eind aan wachten, de wereld op zijn kop!
Toeters, drums, viool, trompet, gitaar:
Kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar.
Lang leve God, Hij deelt met ons de wijn.
Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn.
Leve de Zoon, Hij zet de tafel klaar.
Je weet niet beter: altijd jubeljaar!

Lied 223 uit het Liedboek
Engelse tekst: John L. Bell en Graham Maule 
Nederlandse vertaling: Roel Bosch
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Opstaan!
Je hoorde het als kind vast al vaak roepen: ‘Opstaan! Wakker worden!’ Om de dag niet te 
verslapen, maar om aan te gaan. Als kind leerde je je eigen moed al kennen in het zo vaak 
vallen én weer opstaan.

Vallen en opstaan hoort bij het leven en mag ware levenskunst heten. Gaandeweg ontdek je dat 
vallen vaak snel gaat en opstaan veel meer vraagt aan tijd, aan wachten, aan doorleven, nieuwe 
moed zien te vinden, aan geduld en opstandingskracht. 
Het is te hopen dat nieuw licht zal vallen op de scherven van pijn in je leven, van verdriet, 
van verlies, van angst, van tekort, van kwetsbaarheid in vele vormen, van idealen en van nog 
zoveel meer.  Licht dat je de kracht geeft om toch weer op te staan.  Met anderen die je daarbij 
bemoedigen, met de liefde van God die je draagt in scherven en opstaan. Om opgetild, 
opgewekt weer wakker te worden, om niet alleen te overleven maar te léven.
Op onze reis naar Pasen verkennen we alle kleurvarianten van het woord ‘Opstaan!’ Want opstaan 
kun je ook nog verstaan als opstaan bij onrecht, opstaan uit eerbied, opstaan als vreugdesprong, 
opstaan als elke dag opnieuw mogen beginnen, als geloof in leven sterker dan de dood.

Laat je eigen verbeeldingskracht maar opstaan, dan zie je vast nog veel meer kleuren van 
opstaan!  Mag dit gebed van Sytze de Vries ons doen opstaan onderweg in de veertigdagentijd 
naar het Hoogfeest van Pasen:

Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert met zijn stralen, 
wek Gij, God, zo ook mij!
Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, 
laat mij uw trouw ook nu weer dagen!
Schep doorgang door wat zorgen baart, wat angst aanjaagt,
en zet mij recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!

Wiebrig de Boer-Romkema, predikant

Kerkdiensten in De Schakel en online
We nodigen u van harte uit om de paasdiensten mee te beleven.

De diensten vinden plaats in De Schakel, Havingastate 7 in Leeuwarden-Camminghaburen. 
Iedere dienst kan ook online gevolgd worden via www.schakeltv.nl. Via deze site zijn de 
diensten nog zes weken te volgen. 

Zondag 29 maart	 Palmpasen, 9.30 uur
	 Voorganger: 	 ds. Wiebrig de Boer-Romkema
	 Muziek:	 Maria van Twist met speelgroep 
	 Kindernevendienst, Kom in de Kring
	 1e collecte: 	 Diaconie en Kerk
	 2e collecte:	 Missionair werk

Donderdag 2 april 	 Witte Donderdag, 19.30 uur
	 Voorganger:	 ds. Wiebrig de Boer-Romkema
	 Muziek:	 Oeds Wijnsma
	 Heilig Avondmaal
	 Collecte:	 Leprabestrijding 

Vrijdag 3 april	 Goede Vrijdag, 19.30 uur
	 Voorganger: 	 ds. Wiebrig de Boer-Romkema
	 Muziek: 	 Henney Venema met zanggroep
	 Collecte:	 Leprabestrijding

Zaterdag 4 april	 Stille Zaterdag, 19.30 uur
	 Voorganger: 	 ds. Wiebrig de Boer-Romkema
	 Muziek: 	 Maria van Twist 
	 Tienerdienst en paaswake
	 Collecte:	 Leprabestrijding

Zondag 5 april	 Paasmorgen, 9.30 uur
	 Voorganger: 	 ds. Wiebrig de Boer-Romkema
	 Muziek: 	 Maria van Twist  en Henney Venema 
		  met speelgroep en cantorij 
	 Dovendienst en kindernevendienst
	 1e Collecte:	 Diaconie en Kerk
	 2e Collecte:	 Kerk in Actie/Werelddiaconaat India


