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Orde van dienst voor de Paaswake - zaterdag 4 maart 2026  

We zijn stil voor de dienst!    

 

Bij de liturgische bloemschikking  

 

Tot het licht wordt – Nico Knibbe 

V: Totdat het licht wordt 

kleur ik aan het morgenrood 

deel ik met jou mijn brood 

plak ik pleisters op jouw hart 

totdat het licht wordt 

A:  mijn zakken leeg, 

 mijn benen uit mijn lijf 

 het is niet veel maar wel 

 waar ik op drijf 

V: totdat het licht wordt 

 zoek ik goud tussen het puin 

 zal ik de laatste zijn 

 eet ik met het bord op schoot 

 totdat het licht wordt 

A: de zon komt zo dus slaap ik  

 met mijn kleren aan 

 kom ga mee en dans met  

 mij onder de maan 

V: totdat het licht wordt 

 blijf ik niet wonen in mijn huis 

 ben ik met jou op reis 

 totdat het licht wordt 

A: totdat het licht wordt 

 steek ik kaarsen aan voor jou 

 bid ik mijn knieën blauw 

 totdat het licht wordt 

V: toe wees stil 

 luister wat het zegt 

 het duurt niet lang  

 de steen rolt langzaam weg.  

 

Stem:     

Hoe ver is de nacht?  

Wachter, hoe ver is de nacht?  

 

De morgen komt, zegt de wachter, 

maar nog is het nacht 
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Zingen: lied 598 – Nederlands en Frysk  

 
Kom as it tsjuster is mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt,  

fjoer dat altyd bliuwt (2x) 

  

(WE GAAN STAAN, ZO MOGELIJK)   

V:  Het licht van Christus 

 die in heerlijkheid verrezen is, 

A: moge de duisternis uit ons leven verdrijven. 

V: De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken 

A:  De zon van de gerechtigheid gaat over ons op.    

 

De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht:  

 

D:  Het licht van Christus!  

A:  Heer, wij danken U!  

 

Als de Paaskaars staat, wordt het licht gedeeld, waarbij we zingen: 
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Zingen: lied 54 – Het liefste lied van overzee – Sytze de Vries 

 
2. Valt het lijden van de hulpelozen 

als een schaduw zwaar op onze weg, 

laten wij het kruis van Christus dragen 

waarin ons de dag is aangezegd.  

 Refrein  

3. Laten wij ook nu een kaars ontsteken 

als een teken dat de dood weerspreekt, 

als een licht voor wie de hoop verloren, 

als een licht waarbij de strijd verbleekt.  

 Refrein 

  

(We gaan weer zitten) 

 

Afgesproken is vanwege brandveiligheid, dat we hier allemaal weer ons 

kaarsje doven!   

 

DIENST VAN HET WOORD  

Gebed 
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Lezing: Licht – naar Genesis 1:1-5 – uit: Daar is het daglicht, een 

liturgisch oratorium, tekst: Michaël Steehouder 

Sinds het begin God,  

schepper van hemel en aarde. 

Leegte en doodsland,  
chaos de aarde, 

donker en oervloed, 
 

dan blaast over aarde 
waait over water 

adem van God, 
dan klinkt het woord:  

Licht!  
 

Daar is het daglicht: 
een ochtend, een dag,  

gisteren, vandaag en morgen.  

  

Gezongen lezing: lied 21 Zangen van Zoeken en Zien - Lied van de 

uittocht  

Naar Exodus 14: 21-31 

  
2. Je moet de zee doorgaan 

het angstland maar vergeten 

waar mensen zijn gezeten 

als slaven zonder naam 

als slaven zonder naam. 
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3. Je moet de zee doorgaan 

de kwade macht trotseren 

die mensen wil kleineren 

tot hopeloos bestaan 

tot hopeloos bestaan. 

 

4. Je moet de zee doorgaan 

je eigen kracht herwinnen 

de liefde zal het winnen 

en nooit verloren gaan 

en nooit verloren gaan. 

 

Lezing: Jesaja 55:6-11 – NBV21 

6Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is. 

7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn 

snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over 

hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig 

zal vergeven.  

8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen 

– spreekt de HEER. 

9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen 

jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 

10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet 

terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en 

te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 

11zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert 

niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te 

volbrengen wat Ik gebied. 

 

Zingen: lied 126 a   

Refrein:  1. Voorzang ; 2. allen 
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Voorzang: 

 
Refrein:  allen 
 

Voorzang: 

 

 
Refrein: allen  

 

Lezing: tekst bij psalm 16- Anneke Meiners – uit: Psalmen anders 

Hoe heb ik geworsteld,  

hoe heb ik gestreden.  

mijn hart was een veldslag,  

mijn oog schoot vol vuur. 

Aan wankele waarheden heb ik geleden, 

totdat u mij vond in mijn donkerste uur.  

Ja, ’s nachts kwam u naast mij, 

uw hand nam mijn hand, 

uw stem bracht mijn voeten 



7 
 

naar rustiger land.  

 

Bij u ben ik veilig, u schenkt mij het goede, 

nu adem ik leven, al zie ik de dood, 

de last van mijn schouders is onder uw hoede, 

mijn lichaam wordt licht  

en uw liefde is groot. 

Voorgoed blijft u bij mij, 

geluk is mijn deel, 

u stroomt door mijn wezen, 

in u ben ik heel.  

  

Gezongen lezing: lied 610: 1,4,5 - bij Ezechiël 37: 1-14 

 
4. Kom dan en spreek Uw woord en breek zo onze graven open. 

Wil ons met de Geesteskracht van uw adem dopen. 

 

5. Wek ons voorgoed! Zet met uw gloed ons recht op onze voeten.  

Vol van leven zullen wij 't morgenlicht begroeten.  

 

Het doopwater wordt in de doopvont gegoten. 

    

Doopgedachtenis 
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Lezing: Romeinen 6: 3-4 – NBV21 

3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn 

dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals 

Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw 

leven te leiden. 
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Zingen: uit het water opgestaan 

  
 

Paasevangelie: Matteüs 28: 1-10 – NBV21 

1Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, 

kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 

2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer 

daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop 

zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4De 

bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5De engel richtte zich 

tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de 

gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. 7En ga 

nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de dood, en 
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dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem 

zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.’ 

 

De doek rond de schikking wordt weggehaald 

 

8Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan 

zijn leerlingen te vertellen. 9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en 

groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden 

Hem. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat 

ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’ 

 

Zingen: lied 617: 14,15,16  

 
15 Naar Galilea richt uw voet, 

halleluja, halleluja, 

daar wordt gij door uw Heer begroet.' 

Halleluja, halleluja! 

 

16 Heb dank, o engel, voor uw woord, 

halleluja, halleluja, 

wij haasten ons, dat elk het hoort.' 

Halleluja, halleluja! 

 

Onze Vader gesproken  

Onze Vader in de hemel 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 
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En breng ons niet in beproeving, 

waar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

we macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Zingen: lied 617: 18 

 
Zegen  

Beaamd met: lied 17 uit Zangen van Zoeken en Zien  

Meerdere keren gezongen  
 

 

Bij de uitgang de inzameling van onze gaven   

 


